Wat kan een imker in de winter doen?

Ik probeer bijenwas te halen uit de oude bijenraten, is net goud delven: moeizaam maar uitdagend.

Als het zover is maak ik dan kaarsen, van pure bijenwas gemengd met kaarsresten uit de Maria van
Jessekerk Delft. Dat is een mooie combinatie.

Want kaarsen van pure bijenwas druipen snel vanwege de lage smelttemperatuur.

Kaarsen in de kerk worden bijna uitsluitend gemaakt van stearine of paraffine, kunnen daardoor vrij lang
branden.

In de verhouding van 2 deel bijenwas en 1 deel paraffine heb je een goed brandende kaars.

Het hergebruiken van kaarsstompjes uit de kerk heeft wel iets bijzonders, vind ik althans, en bovendien
kosteloos.

Op een ouderwetse manier zoals vroeger in kloosters, wordt een lontje gedompeld, net zolang tot een kaars
ontstaat, met zichtbare groei ringen.

Vanaf dit jaar is er dus honing in de zomer en kaarsen in de winter. De gehele opbrengst gaat naar de
stichting Child Surgery Vietnam ( http://www.childsurgery-vietnam.org/)




De eerste 2 kaarsen worden aangestoken op het altaar van de
overleden moeders, op de eerste dag van het jaar van de
Draak.

Met groet, Hung en Nga
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Nguyen Thanh Hung en zijn vrouw Bui To Nga zijn de enige Vietnamese imkerfamilie in Nederland. Zij hebben in de Natuurtuin
(Rijswijk) een bijenstal met zo’n 20 bijenkasten. Twee keer per jaar wordt de honing geoogst in de nabijgelegen Blokhut. De
gehele opbrengst wordt besteden aan diverse goede doelen in Vietnam (oa. hulpprojecten voor de operatie van de gehandicapte
kinderen in de afgelegen berggebieden).



