
Brief Aan Koningin Beatrix 
 

Aan: Hare Majesteit Beatrix, Koningin der Nederlanden 
 
 
Hoofddorp, 18 april 2013 
 
Majesteit, 
 
Na 33 jaar onze Koningin te zijn geweest gaat U dit jaar op 30 april afstand doen van de troon en op het zelfde moment 
van abdicatie vindt de inhuldiging van Koning Willem-Alexander plaats. 
 
Ter gelegenheid van deze historische troonswisseling willen wij, de gemeenschap van de voormalig Vietnamese 
bootvluchtelingen, een brief aan U schrijven als dankbetuiging voor alles wat wij van het begin af aan van het Koninkrijk 
der Nederlanden hebben mogen ontvangen. 
 
 
Sinds Zuid Vietnam in 1975 in handen van de Noord Vietnamese communisten viel, probeerden heel veel Vietnamezen 
hun land te ontvluchten. Vanuit de kustlijn gingen miljoenen bootvluchtelingen in kleine vissersboten naar internationale 
territoriale wateren in de hoop gered te worden ondanks alle denkbare risico’s. Het vurige verlangen om in vrijheid te leven 
was uiteindelijk vele malen sterker dan elke vorm van angst.    
 
De meeste mensen in volgepropte vissersboten kregen het onderweg  zwaar te verduren. Honderd duizenden 
bootvluchtelingen hebben het niet gehaald. Hun vertrek kende geen aankomst. Met de laatste adem vochten ze 
vruchteloos tegen water en wind voor hun eigen  voortbestaan.  
 
In tegenstelling tot deze arme lotgenoten hebben wij het geluk gehad dat Nederlandse zeelui ons uit de zee oppikten op 
een moment dat ons leven aan een zijden draad hing. Wij waren zo blij dat ons leven werd gered! 
 
Na dagen of zelfs weken van dobberen op zee raakten de bootvluchtelingen uitgeput. Schepen die langs ons voeren, 
waren er genoeg. Maar niet iedereen bood ons hulp en zelfs geen druppel water. Deze onverschilligheid liet zien dat er 
geen vanzelfsprekendheid bestond om medemensen in nood te helpen. Mensen die het wel deden, moesten een hart van 
goud hebben. 
 
De barmhartigheid van de Nederlandse zeelui gaf ons een tweede bestaan. Van de regering mochten wij direct als 
erkende politieke vluchtelingen in Nederland komen wonen. Wij voelden ons meteen zeer welkom in de eerste dagen en 
veilig te midden van alle Nederlandse vrijwilligers en weldoeners. Taalbarrière noch cultuurverschil stonden de integratie 
in de weg. Voordat wij het wisten, begonnen wij van dit mooie land te houden en de tolerantie van het land van onze 
redders te waarderen.  
 
Het was voor ons niet moeilijk om te beseffen dat deze bevoorrechte situatie tegelijkertijd rechten en plichten met zich 
mee bracht. Het recht om een plek in de maatschappij te vinden en de plicht om een bijdrage te leveren. De eerste 
generatie van Vietnamese bootvluchtelingen wist de taalachterstand in te halen en raakte snel ingeburgerd. Door hard te 
werken hebben wij in de loop van de tijd een gunstige positie in veel economische sectoren verkregen.  
 
Als politiek vluchteling waren wij van het begin af aan zeer geïnteresseerd in het bestuur  van Nederland. In de afgelopen 
33 jaar hebben wij uw werk van dichtbij mogen meemaken. Net zoals talloze Nederlanders zien wij U als bron van 
inspiratie. Het uitvoeren van uw taken als staatshoofd moet enorm veel kracht en energie van U hebben gevraagd. U 
stond altijd klaar om het belang van het Koninkrijk te behartigen. Zelfs na het hartverscheurde ongeluk van Prins Friso in 
2012 en het overlijden van uw man, Prins Claus, hervond U de benodigde kracht en toewijding voor uw werk.   
 
Woorden schieten te kort om te zeggen hoe dankbaar wij zijn voor dit land. Uit de grond van ons hart willen wij U hartelijk 
danken voor al hetgeen dat U in het verleden voor de vluchtelingen heeft gedaan. In het bijzonder zijn wij U zeer dankbaar 
voor al uw aandacht voor de voormalig Vietnamese bootvluchtelingen. Wij willen U zeggen dat wij erg trots zijn op het 
Nederlandse staatsburgerschap dat wij na onze naturalisatie tot Nederlander hebben gekregen. 
 
Na 33 jaren in weer en wind voor het Koninkrijk klaar gestaan te hebben komt er nu een einde aan uw glorierijke 
regeerperiode. U gaat zich in Lage Vuursche terugtrekken. Wij zullen U als onze Koningin Beatrix blijven missen.    
 
Wij wensen U alvast een fantastische tijd in Lage Vuursche en een lang en gelukkig leven toe. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de voormalige Vietnamese bootvluchtelingen 
Namens de Vietnamese gemeenschap in Nederland 

D.T. Nguyen 
Voorzitter van AVVN 

 


